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Mei 2020 

Onze reis kan niet doorgaan 
Hallo beste familie en vrienden! 
Misschien hebt u het al vernomen, maar helaas kunnen we deze zomer niet naar België 
komen. Onze vrienden in het thuisfront-team hadden al zoveel gepland en wij hadden onze 
hele reis met de auto uitgestippeld en alles was klaar. En toen veranderde Covid-19 plots de 
plannen van iedereen. Het is moeilijk in een paar regeltjes weer te geven hoe teleurgesteld we 
waren toen we alles moesten annuleren. Ook de kinderen zagen héél erg uit naar de tijd in 
België…  

 
Alles is hier later begonnen dan in België en we zitten nu al sinds eind maart op “zelf-
isolatie”. De regels hier zijn onlogisch en vaak tegenstrijdig. Officieel zijn de meeste parken 

1



verboden terrein en maar toch wandelen héél veel mensen in het park. Ook wij gaan elke dag 
een rondje wandelen in het park (zoals u op de foto’s kan zien). Daar kom je dan mensen 
tegen die hun hond uitlaten, joggen, fietsen, of  ook genieten van de lente… Op andere dagen 
gaan we met de kinderen touwtjespringen voor het huis hier. Die kleine dingen houden het 
leefbaar.  
 
Thuis studeren waren onze kinderen al gewoon, dus in dat opzicht heeft Covid-19 weinig 
veranderd. Op het einde van het schooljaar moeten de kinderen veel tests afleggen en daarom 
zijn de afgelopen weken héél intensief  voor de kinderen en ook voor Anya die hen helpt en 
begeleidt in dit hele proces. Volgend jaar is Monika’s laatste jaar van het lagere middelbaar en 
daarom moet ze nu al enkele extra “toelatingstests” afleggen. Normaal gezien zou ze die 
schriftelijk in de school moeten doen op 16 mei, maar hoe dat nu allemaal gaat gebeuren blijft 
een raadsel.  

 

Online kerk 
Voor de kerk was het natuurlijk ook een onwezenlijke verandering. Maar het motto is 
wereldwijd hetzelfde: “Blijf  thuis!” - dus dat hoef  ik u niet uit te leggen. Eén keer per week 
hebben we bidstond (via Zoom) en op zondagen ‘stream’ ik de preken naar een site 
(vergelijkbaar met Facebook) en nadien praten en bidden we dan samen in Zoom. We hebben 
zelfs avondmaal via Zoom! Wat aanvankelijk verschrikkelijk en onmogelijk leek bleek al bij al 
niet zo slecht te zijn. Meer nog, we merken dat er zelfs enkele voordelen zijn van deze 
technische mogelijkheden. Zo zijn er meer mensen die naar de preek kijken en luisteren - 
mensen in andere steden, maar ook mensen die al een tijd niet meer naar de kerk komen, 
kunnen nu op het internet toch naar een boodschap meepikken.  
 
Toch verlangen we er allemaal héél erg naar om elkaar in levende lijve te zien, te omhelzen 
en écht samen te zingen, bidden en Gods woord te bestuderen.  

Online conferentie was een groot succes 
Al meer dan 10 jaar organiseren we begin mei een conferentie voor kerkleiders ergens in de 
randstad in een mooi en rustig stukje natuur. Maar dat kon natuurlijk ook niet doorgaan. Dus 
hadden Dima, Boris (de andere twee Calvary voorgangers in St. Petersburg) en ik besloten om 
onze eerste online conferentie te organiseren. Toen we eindelijk de knoop hadden doorgehakt 
en min of  meer een concept hadden uitgedokterd, ging het allemaal erg vlot. We hadden 
preken die iedereen kon bekijken en beluisteren, een goede vriend en voorganger uit een 
andere kerk leidde een cursus bijbels counselen, en er waren discussies die enkel toegankelijk 
waren voor de voorgangers. En bijna alle voorgangers waren het ermee eens dat dit één van 
de beste conferenties is geworden van de afgelopen jaren: nog nooit hebben we zo lang en 
intensief  doorgepraat over belangrijke bijbelse thema’s. Het thema was “De kerk - in de 
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wereld maar niet van de wereld”. Als uitgangspunt hebben we het boek Daniël 
genomen en hebben gesproken over hoe de wereld de kerk infiltreert en vaak ‘dwingt’ om de 
Bijbelse leer aan te passen en te “moderniseren”. Een ander thema was dat de kerk Israël niet 
vervangen heeft en dat God zowel met Israël als met de Kerk zijn plan zal voltrekken. 
Daarnaast hebben we nog nagedacht over de opname van de kerk en over de gevaren van 
“het sociale evangelie”. Kortom pittige thema’s die allemaal héél actueel zijn! 

De tijd nuttig gebruiken 
Omdat we allemaal veel meer thuis zijn dan gewoonlijk willen we daar gebruik van maken en 
dingen doen waar je anders nooit toe komt. Zo heb ik onlangs twee YouTube pagina’s 
gemaakt: Eén pagina is in het Nederlands, en daar komen voornamelijk preken in het 
Nederlands (Ok, Antwerps met een Russisch accent :) en de andere is voor onze kerk en 
daarom ook volledig in het Russisch. Momenteel zijn we in onze kerk de brief  aan de 
Hebreeën aan het bestuderen, dus die preken gaan systematisch verschijnen in het 
Nederlands. In de Russische bijbel komt het boek “Openbaring” na de brief  aan de 
Hebreeën, dus dat kunt u in de nabije toekomst verwachten. Althans “Als de Heere het wil” - 
Jakobus 4: 13-17 lezen we de afgelopen maanden met meer nederigheid dan voorheen… 
	  

Nederlandse pagina: https://www.youtube.com/channel/UCSxNAljGsv64-
rqvWun9XVA?view_as=subscriber 

Russische pagina: https://www.youtube.com/channel/UCjWJxlErZXbfxJriXVc2B5w?
view_as=subscriber Als u op het knopje “Subscribe” drukt dan wordt u telkens per e-mail 
op de hoogte gebracht van zodra er weer een nieuwe preek te bekijken valt. 
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Wilt u aub meebidden voor: 

1. Duidelijkheid in hoe Monika haar schooljaar moet afronden.  

2. Geduld om deze periode samen goed te doorlopen. 

3. Wijsheid om de mensen uit de aan te moedigen en te steunen in deze moeilijke tijd. 
Sommige mensen hebben al geen werk meer.  
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Onze bankgegevens 
Als u ons financieel wilt steunen dan kan dat op volgende rekeningen: 

(1) Via de organisatie van Herman Heyman (dit is voor ons het gemakkelijkst)


(2) Rechtstreeks naar onze KBC rekening


Bijdrage ziektekostenverzekering (“5-euro actie”): 

Vanuit België ABC-ministries

rekeningnummer 000-0645976-53 

IBAN BE53 0000 6459 7653

BIC BPOTBEB1XXX

Vermeld a.u.b. in de mededeling “voor Fam. B. De Craene”

Vanuit Nederland Stichting EDB

rekeningnummer 147869900 

IBAN NL41 RABO 0147 8699 00

BIC RABONL2U

Vermeld a.u.b. in de mededeling “voor Fam. B. De Craene”

rekeningnummer 414-1241651-87

IBAN BE67 4141 2416 5187

BIC KREDBEBB

Rekeningnummer 743-0450866-24

IBAN BE81 7430 4508 6624

BIC KREDBEBB
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